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VAN ALLES WAT.

Een' schrijfmachine voor
"den Dalai Lama.

Ook op het ,kantoor” van den Dalai Lama
van Lhassa (Tibet) moderniseert men zich.
Reeds in het vorige jaar werd aan een Engel-
sche firma de constructie voor een schrijfma-
hcine voor de Tibetaansche taal opgedragen.
Ide firma weigerde, omdat men een toetsen-
bord mnoodig zou hebben met meer dan hon-
derd toetsen!

Toen ging de bestelling naar Amerika en
enkele weken geleden is de typewriter, welke
eenig in haar soort is, gereed gekomen, De
verzending van de machine geschiedde tot
Azié. zonder moeilijkheden. Toen moest mien
echter hewakers aannemen, die het kostbare
stuk techniek over den Himalaya-pas moesten
brengem. De machine is thans veilig en wel
aan den Dalai Lama afgeleverd.



